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Hof van magie en avontuur
We zijn verheugd u te kunnen verwelkomen op een weekend dat een magische en
avontuurlijke beleving gaat worden! Dit keer nemen we jullie mee naar het "Hof van
Magie en Avontuur", waar de grenzen tussen realiteit en fantasie vervagen en waar de
verbeelding vrij spel hee�.

Tijdens dit betoverende weekend zal iedereen de kans krijgen om zich onder te
dompelen in een wereld vol ridders, prinsessen, tovenaars, en mythische wezens. Het
bouwen van katapulten om kastelen te verdedigen, het brouwen van magische
toverdrankjes en het verkennen van verborgen scha�en op een avontuurlijke
scha�enjacht zijn zeker niet uit te sluiten!

Laten we samen de geheimen van het Hof van Magie en Avontuur ontdekken!



Waar: Binkomstraat 12A, 3210 LUBBEEK

Wanneer: We spreken samen af op vrijdag 23 februari om 18h00 s�pt voor het sta�on
van Leuven (Martelarenplein) in perfect uniform, met een gevulde maag en met
schoenen aan waar je goed mee kan stappen.

Einde: Op zondag 25 februari om 12h00 sluiten we het geweldige weekend af. Jullie
mogen je kind(eren) komen ophalen op bovenstaand adres. Carpoolen wordt sterk
aangeraden, gelieve deze excel in te vullen.

Inschrijving: Dit kan via de site, of hier.
Ook als je er helaas niet bij kan zijn, zou het fijn zijn moest je dit laten weten via de link.

Prijs: De prijs voor het weekend bedraagt 40 euro. Gelieve dit zo snel mogelijk over te
maken naar ons rekeningnummer BE51 7343 2505 2362. Doe deze overschrijving ten
laatste zondag 14 februari.

Volgende spullen neem je mee op weekend:

o Iden�teitskaart, steek deze in een enveloppe en geef deze af bij aankomst
o Matje en slaapzak
o Pyjama, knuffel, hoofdkussentje…
o Toiletzak
o Drinkbus
o Propere kleren
o Warme kleren
o Regenkledij
o Ondergoed
o BBB (bord, beker, bestek)
o Keukenhanddoek
o Persoonlijke medica�e
o Verkleedkleren in thema. Kom bijvoorbeeld als prinsen, prinsessen, reuzen, draken,

tovenaar, heks, ridders…
o De derdejaars mogen een gsm meenemen, maar deze zal enkel gebruikt worden

�jdens het spel van vrijdagavond

Opgelet: Aangezien je je eigen spullen zal moeten dragen, moet alles passen in een trekrugzak.
We gaan maar een weekend weg, neem enkel het nodige mee.

Verboden spullen:

o Alcohol, drugs, snoep, koeken... Onze fouriers gaan ons genoeg verwennen
o Elektronica, muziekboxen... (Gsm’s worden bij aankomst op de weekendplaats

afgegeven)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C4kmUJy--OQ46fQOYWN78gpzeeXgWVL11A9QIavlkjs/edit?usp=sharing
https://scoutsmeerdaal.be/jonggiversinschrijvingen#overlay-context=


Contact leiding
Indien er nog vragen zijn over het weekend of u ons wilt bereiken
�jdens het weekend, zijn we bereikbaar op onderstaande nummers
De derdejaars mogen alvast de gsm-nummers van de leiding in hun
gsm ze�en:

- Wout 0479 57 53 08
- Katrijn 0479 92 71 79
- Louise 0473 59 20 76
- Arthur 0470 01 05 68
- Joren 0478 65 43 03
- Bram 0485 94 36 61

Stevige linker,
Wout, Katrijn, Louise, Arthur, Joren en Bram


